
 
  



 
  



 
 
 
 
  

 
40 jaar is voor een mens een heel mooie leeftijd: volop meegemaakt, volop doende en volop 
toekomstideeën. Maar wat is 40 jaar voor een tennisvereniging? Op het eerste gezicht niet zo 
heel bijzonder. Zo is onze Leusdense zustervereniging LTV Lockhorst de 50 al gepasseerd. En 
OLTC Ready (juist ja, in het mooie Oldenzaal), waar ik ooit begon te tennissen, vierde vorig jaar 
haar 90e verjaardag. En wat dacht je van de vereniging Leimonias die uit 1888 stamt! Voor zo’n 
historie kunnen wij alleen maar onze hoed afnemen. Maar dat is geenszins reden om nederig te 
doen, want 40 jaar is toch echt niet niks. 
 
Dat realiseerde is me des te meer toen ik onlangs door vele jaargangen van ons vroegere 
clubblad De Valleiservice bladerde. Ik raakte even helemaal in de ban van de historie van onze 
club. Als je ziet wat er wel niet allemaal is gebeurd vanaf de oprichting van de vereniging: de 
bouw van tennisbanen, clubhuis en hal en de snelle groei van het ledenaantal die natuurlijk ook 
samenhing met de sterke groei van de woonkern Leusden in de zeventiger en tachtiger jaren. En 
vooral de vele vele activiteiten, van gezelligheid tot competitief tennis. Die mix van activiteiten 
die ook heden ten dage onze club nog kenmerkt. En wat uiteindelijk het meest blijft hangen is al 
die mensen die hiervan hebben genoten en de vrijwilligers die dit mogelijk maakten. Vele voor 
mij bekende én onbekende namen passeerden bij het doorbladeren van die oude clubbladen. 
Fantastisch wat de leden van onze vereniging door alle jaren heen hebben gedaan voor de club. 
 
Na 40 jaar staat onze club sterk in de Leusdense maatschappij, met een fors ledenaantal, een 
prachtig park en enthousiaste professionals en vrijwilligers. Maar er blijft altijd wat te wensen 
en aan te werken, dus ongetwijfeld zal de dynamiek van de afgelopen decennia zich doorzetten. 
 
Enkele jaren geleden is het papieren tijdperk ook bij LTV Leusden ingeruild voor de digitale 
wereld. Toch vind je hierbij een papieren uitgave van ons clubblad Valleiservice ter gelegenheid 
van dit lustrum. Bedoeld om tijdens dit lustrumweekend samen te bladeren door 40 jaar 
clubhistorie, zonder de pretentie te hebben volledig te zijn, maar wel om met elkaar 
herinneringen op te halen en bewonderend terug te kijken op die LTV-pioniers van weleer. 
 
Nog steeds heeft onze vereniging een tiental leden van het eerste uur (dat kan Leimonias mooi 
niet zeggen)! Ik vind het heel mooi dat een aantal van hen een bijdrage heeft geleverd aan deze 
bijzondere editie van de Valleiservice, dank daarvoor aan Paul en Marga Slijpen, Gerrie en Theo 
Wijntjes, Joop van Loenen en Martin Schouten. Verder vind je foto’s en korte stukjes uit de 
jubileumuitgave van de Valleiservice in 1985, waarin een terugblik op 10 jaar LTV werd gegeven. 
Hartelijk dank aan Anne-Marie Pommerel en Aafke Zijlstra voor het samenstellen van deze 
jubileumuitgave. 
 
Een 40 jarig jubileum wordt ook wel aangeduid met de waarde ‘robijn’. Kan het toepasselijker 
met één van onze drie LTV kleuren!? Ik wens jullie allen een goed vervolg van dit tennisjaar bij 
LTV Leusden. En vanaf januari is het motto: op weg naar goud in 2025! 
 
Paul Oude Boerrigter 

Voorzitter LTV Leusden 

 
Deze Valleiservice is georganiseerd door de lustrumcommissie bestaande uit: Roel Wieringa 
(voorzitter), Anne-Marie Pommerel, Aafke Zijlstra, Natasja Roggeveen, Ingrid Smit, Lya Staubach, 
Josie Beijer, Daan Adegeest, Marc Vrielink, Paul Oude Boerrigter. 
 

 

 

Vandaag is rood, morgen is goud! 

 



  

Modeshow in een te strak tennisbroekje  

 



 
  

Marga vd Burgwal 

Bert van Loo, Gerard Karelse, Betty Klave en Ton Schuur 

 

Greet Spijkerman en  Gerard Karelse 

Monique, Floor, Ellen 

Theo Wijntjes, Bert Eerden, Arthur Kappers ,Rene Lith, 

Hans Woordes  



 
 

  

Als je terug denkt aan de oorsprong en de vooruitgang van tennisvereniging LTV Leusden dan is 
er genoeg over te vertellen. Beging jaren 1970 was er behoefte om een tweede tennisvereniging 
in Leusden op te richten. Dit kwam hoofdzakelijk vanuit de bewoners van de Wetering en 
Alandsbeek. Om enige kracht bij te zetten bij de onderhandelingen met de gemeente begonnen 
we met z'g 5 gulden leden. Deze lijst groeide snel behoorlijk. We hadden weliswaar geen 
tennisbanen maar wel een voorlopige ledenlijst. Enige malen per jaar werd een avond 
georganiseerd in De Johanneshoeve aan de Hamersveldseweg. Dit pand is later helaas afgebrand. 
Met een stevige lijst gingen wij in gesprek met de gemeente. We konden met een flinke 
afvaardiging het gesprek aangaan. We hadden nogal wat know how in huis gehaald en dat 
verzuchtte de toenmalige wethouder met de uitspraak: Als de voetbalvereniging bij mij komt 
voor overleg kan ik ze vertellen wat er moet gebeuren, maar jullie vertellen ons/mij wat de 
beste manier is. "Het overleg verliep voorspoedig en de plaatselijke aannemer G. Schoonhoven 
mocht en kon twee banen aanleggen. Het zijn de banen 7en 8 van dit moment. We hadden toen 
wel twee banen maar geen kleedgelegenheid annex clubhuis. Dit bracht ons op het idee om aan 
een van onze leden, een kapitein van het leger, een heuse legertent te vragen. Dit lukte niet, 
maar we kenden ook nog een sergeant-majoor en die liet een oefeningetje organiseren en zo 
kwamen wij aan een heuse leger tent. Blijkt die achteraf tot dezelfde eenheid te behoren als de 
kapitein. Maar we hadden ons "clubhuis". De oefening om de tent weer weg te halen heeft lang 
geduurd. 
Het park was tijdens de opening hermetisch afgesloten Dat blijkt uit het bord van de poort: 
Gesloten wegens opening". De toenmalige wethouder van sport dhr. G.van Woudenberg mocht de 
poort met een ferme bijlslag openen en konden we naar binnen. Ook moest hij een klein 
partijtje spelen tegen ons jongste lid, ik ben helaas haar naam vergeten maar ze zal inmiddels 
wel een mooie dame zijn geworden. 
 

Oorsprong en vooruitgang  



 
  

Onze plannen werden door de gemeente Leusden omarmd. Op deze wijze waren zij van een 
groot probleem af. U kent de besluitvaardigheid van de politiek en die van de gemeente in het 
bijzonder. Ik geloof dat we binnen twee maanden (een record) het licht op groen hadden van de 
gemeente en konden de plannen worden uitgewerkt. Er was nog een obstakel. De toenmalige 
eigenaar Dhr C.R. had een overeenkomst met de gemeente dat binnen een straal van x aantal 
meters geen tweede hal mocht komen. Laat onze plannen nou net buiten deze regeling passen. 
Het bezwaar van dhr. C.R was snel van tafel. Ter vereenvoudiging van de verdeeldheid van 
kosten etc. werd een stichting opgericht onder voorzitterschap van Dhr. W. Hullsenbeck, een 
goede vriend van onze voorzitter. Nu nog even goedkeuring aan de leden vragen. Dit was niet zo 
eenvoudig want men wilden de hal wel, maar de squash club in huis halen lag gevoeliger. Het 
was een stevige emotionele vergadering maar met een kleine meerderheid werden de plannen 
aanvaard en konden we aan de slag. Nu bleek dat we toch wel sterk vooruitziende blik hadden. 
De hal kon zo over de twee harde banen worden gebouwd. Tot op heden is deze hal een succes 
gebleken. 
 
Joop van Loenen 

De vereniging groeide en bloeide. Onze tent was toch behelpen en we konden een heuse houten 
bouwkeet kopen. Deze bouw keet heeft een aantal jaren goede diensten bewezen. Het was een 
en al gezelligheid. Zeker toen er ook nog een echte olie kachel werd geïnstalleerd. Bij koude 
stond deze te trillen op zijn poten. In de nabijheid veel te heet en verdere weg eigenlijk te 
koud. Maar het functioneerde. De vereniging bleef groeien en er kwam een moment dat een echt 
clubhuis moest komen. Ook nu weer genoeg deskundige mensen om de plannen uit te voeren. Dit 
ging niet even gemakkelijk, want er waren ook nu weer vele ideeën. Na de realisatie van ons 
clubhuis begonnen we al weer vooruit de denken. Allereerst hebben wij twee all-weather banen 
aangelegd. Na veel onderzoek en adviezen kwamen we op Veteba banen (Niet water 
doorlatend). Dit bleek achteraf toch niet zo'n succes. Het Nederlands klimaat is natuurlijk 
dermate vochtig dat veelal de banen nat waren en moeilijk te drogen. Maar we hadden nog een 
andere wens. Een heuse eigen tennishal. Diverse malen een balletje opgegooid bij de gemeente 
maar we kregen evenzoveel een negatief antwoord. Tot dat ik plotseling op een zondag te horen 
kreeg dat de squashclub uit de inslag was gemieterd en dat zij hun wedstrijden in Driebergen en 
elders moesten spelen. Zij hadden inmiddels de noodklok geluid bij de gemeente voor een eigen 
accommodatie maar dat was niet zo eenvoudig. Dezelfde avond hadden Bert Eerden, onze 
toenmalige voorzitter, en ik overleg of wij samen met de squash de banen konden realiseren 
maar dan ook onze eigen tennishal. Bert kon niet tennissen maar ondanks dat of misschien wel 
dank zij dat was hij een meer dan voortreffelijke voorzitter. Ik heb hem een keer zien tennissen 
en dat was op een van onze vermaarde Pinksterweekends. Een behoorlijk aantal tennissers 
vertrokken dan met kampeer materiaal naar een camping in het land. In Winterswijk was Bert er 
ook bij, samen met Mieke. Tijdens onze heuse onderling toernooi deed Bert ook mee. Hij leende 
een racket en heeft verschrikkelijk zijn best gedaan. Dit was volgens mij de eerste maar ook de 
laatste keer. Oef, ik dwaal af want we hadden het over de tennishal. Bert vond het een goed 
idee en nog dezelfde week hadden we contact met de voorzitter van de squash club. Die vond 
het een lumineus idee en de plannen werden gesmeed. We hadden wel nadrukkelijk gesteld dat 

de samenwerking tot stand kon komen mits wij onze hal er bij kregen. 



  

Gerrie Wijntjes, Corry van Spengen, Astrid Oosterhuis  

en Corinne van Dis  

Bas Oosterhuis 

 Gerrie Wijntjes 

 

Het clubhuis 

 

Hans van Doorn en Roel van Veen  

 

De kantine 

 

Marnix Gielen, Bob Nobels Martijn Plantinga 

 



 
  

rolstoeltennis 

Annemieke Gorris 

Corinne van Dis 

Lustrumvlag 1990 Stoffel van Almkerk 

Roeland Schriemer 

Petra Slagboom, Marian van Beek en Inge van Duivenboden 



 
 

 
  

Misschien kunnen jullie het niet geloven, maar 40 
jaar geleden was ik 25 jaar oud. 
Ik woonde sinds een paar jaar in Leusden en kon 
helemaal niet tennissen.  
Wij woonden toen op de Vogelwikke, op 100 
meter van ons huidige tennispark. 
 
Onze buren, Bert en Margriet van Loo, tennisten 
al vele jaren In Amersfoort en via 
hen hoorden wij dat er een mogelijkheid was om 
in onze wijk “de Wetering” een 
tennispark te ontwikkelen. Hiervoor was het van 
belang dat zoveel mogelijk  
bewoners uit onze omgeving zich hiervoor gingen 
aanmelden als lid bij de “oprichters”, zodat deze 
bij de gemeente Leusden een vuist konden maken 
en de aanleg van een tennispark zouden kunnen 
afdwingen. 
Alle zgn. “oprichtingsleden” betaalden een 
contributie van slechts 5 gulden. 
 
Dat hebben wij toen gedaan en gelukkig velen met 
ons. Natuurlijk liet dat wel enige 
tijd op zich wachten, maar voor Paul en mij kwam 
dit goed uit want wij zijn toen voor 
een jaar lid geworden bij Lockhorst en hebben 
daar toen onze eerste tennislessen 
gehad van trainer Hans v.d. Linden. 
 
Onder voorzitterschap van Piet Slagboom (jawel, 
de schoonvader van Arjan) kwamen de eerste 4 
gravelbanen tot stand. Een clubhuis hadden we 
toen nog niet, maar wel een grote legertent om 
mee te starten. 

 

 

 

Na enige maanden werd er een houten clubhuis 
gebouwd op de plek achter wat nu baan 7 is. 
 
Baan 7 was toen dus baan 1, met direct daaraan 
grenzend de zandbak en een speelplek voor de 
kinderen en het clubhuis. 
Dus tijdens belangrijke wedstrijden was het daar 
een drukte van belang en als het koud was en de 
oliekachel in het clubhuis moest aan, sloegen de 
rookwolken ook nog neer op baan 1. 
 
Ondanks deze opstartperikelen was het een 
prachtige tijd waarin we langzaam leerden een 
balletje te slaan en we heel veel leuke mensen 
leerden kennen. 
 
Via ons clubblad, De Valleiservice, werden we op 
de hoogte gehouden van alle belangrijke zaken, 
maar ook regelmatig informatie over bijzondere 
clubleden. 
Ik herinner me het interview met “Polleke “ nog 
heel erg goed. Via hem leerden we de diverse 
clubleden nog beter kennen.  
 
Jammer dat de LTV Leusden nu geen “echt” 
clubblad meer heeft. 
 
De bar was in “eigen beheer” en ieder senior lid 
draaide een paar keer bardienst met als 
bijkomend voordeel : iedereen kent iedereen !  
 
Er kwam uitbreiding met een betonbaan op de 
plaats waar nu de tennishal staat en 
later kwam er een nieuw clubhuis met extra 
gravelbanen.  

 

Lustrum LTV Leusden 40 jaar:  

een korte terugblik . 

Het clubhuis in aanbouw 



 
  

2015: leden van het eerste uur Paul en Marga Slijpen er 

nog bij, en nog steeds kampioenen! 

Een bijzondere herinnering is de landing van parachutisten 
op baan 1 bij de opening van dit nieuwe clubhuis. 
 
De sleutel van dit nieuwe clubhuis werd aan de voorzitter 
Bert Eerden overhandigd door onze zoon Joep, toen 7 jaar 
oud.  
 
In de afgelopen jaren hebben we ook genoten van alle 
festiviteiten die er altijd waren, waaronder een feest in De 
Til en in de Mof, waar het voltallige bestuur in boerenkarren 
met paarden werd heen gebracht. 
 
Veel voorzitters hebben we meegemaakt, o.a. Piet 
Slagboom, Bert Spijkman, Bert Eerden, Jan van de Berg, 
Gert Meppelink en nog veel meer, waarvan ik 
als laatste Paul Oude Boerrigter noem.  
 
Ook veel bestuurs- en commissieleden zijn in de jaren 
voorbijgekomen. 
Hiervoor neem ik graag mijn petje af, want er gaat heel 
veel tijd in zitten, wanneer je besluit om je als vrijwilliger 
aan te melden. Zelf heb ik mij enkele jaren ingezet voor de 
jeugdcommissie, waarvan enkele veertigers van toen 
nu nog steeds lid zijn, o.a. Tom en Daniel Lemstra en Marc 
Galestijn. Op dit moment ben ik nog steeds actief als 
vrijwilliger en regel Bridgen op de club. 
 
Meerdere hoofdtrainers hebben de revue gepasseerd, zoals 
o.a. Roos v.d. Doe, Hans Nauta, Niek Doornekamp, Jaap van 
Pelt, Sander Rutgers en nu al 26 jaar Arjan Vermeij. En 
natuurlijk ook niet te vergeten de vele assistent trainers, 
zoals, Martijn Plantinga en Arthur Kappers. Dankzij hun 
inzet hebben velen hun tenniskwaliteiten kunnen 
verbeteren. 
 
Nu in 2015 behoren wij, Paul en Marga Slijpen, tot de groep 
senioren die nog steeds een aardig balletje slaan en ook nog 
steeds competitie spelen. 
 
Wij hopen nog vele jaren te mogen genieten van ons mooie 
park en ons gezellige clubhuis. Het zou geweldig zijn als wij 
er weer bij kunnen zijn op het 50 jarig bestaan van de LTV 
Leusden in 2025 ! 
 
Marga en Paul Slijpen 
 

Wils Pronk, Paul Slijpen, Gerrit Stekelburg en Paul.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stukjes uit de jubileumeditie van Valleiservice ter gelegenheid van 
het 10-jarig bestaan LTV Leusden 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

Uit het clubblad van 2005 over de viering van 30 jaar LTV Leusden tijdens de 
clubkampioenschappen 

Lustrum 1985 Lustrum 1995 



 
  



  
 
 
  



 


